Condoleren kan via www.beyens-billiet.be
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Terwijl, na de nacht,

het winterlicht heel traag

en zonder geluid naar binnenkomt,
verdwijnt jouw levenslicht heel stil

en met weinig woorden naar buiten...

ergens waar we het niet meer kunnen vangen.

Dankbaar om jouw onvoorwaardelijke liefde

Bert / /Voréem‘} Vym&e

levensgezel van Mie Durnez.

Geboren in Westouter op 29 januari 1949 en plots,

maar zacht heengegaan in Kortrijk op 31 december 2025.

We nodigen jullie vriendelijk uit om samen,

in verbinding en herinnering, het leven van Bert te vieren.

Hij wou zijn afscheid op een mooie manier en
vond het belangrijk om het glas te heffen op wat was.
Welkom in Le Plat Pays - Houtemstraat 43 Zonnebeke -

een locatie met een knipoog naar zijn herkomst.

Het afscheid vindt plaats op zaterdag1o januari om 11u30.

Een laatste groet kan gebracht worden in het funerarium Beyens-Billiet,

Lourdesstraat 26b in Geluwe op vrijdag van 16u tot 18u, op zaterdag van 10u tot 11,

op maandag van 16u tot 18u en op dinsdag van 16u tot 17u.

Zijn allerliefste

Mie Durnez

Zijn alles

Nathalie Vyncke (1) en Gregory Wandels (1)

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven, nichtjes,
achterneven en achternichtjes van de families

Viyncke - Caulier en Durnez - Derluyn

Zijn naaste vrienden die steeds van hem bleven houden en hem steunden tot het einde.

Dank je wel aan:
Nathalie, Ella, Emily, Maaike, Sharon, Jolien, Gino en David
van het thuisverplegingsteam om hem altijd met zoveel liefde te verzorgen.
De nefrologen en het verplegend personeel van de dialyse.
Het verplegend personeel van Verpleegeenheid 14.
Maaike van Neuropulse en Bregt van Kinedam om hem ‘soepel’ te houden.
Bart Lambert die hem zoveel jaren met zachtheid en homeopathie bijstond.
ledereen die er op één of andere manier voor hem was en die ervoor gezorgd

heeft dat het leven nog wat schoonheid te bieden had.

Beminnen en bemind worden is de zon aan twee kanten voelen schijnen.



