


Een liefdevolle herinnering aan

N

echtgenote van Willy Bonte

geboren in Geluwe op 18 oktober 1938
en zachtjes van ons heengegaan
in AZ Delta Rumbeke
op 10 november 2024 in nabijheid van
haar geliefde echtgenoot.



Jezus zei tegen haar:

Ik ben de opstanding en het leven;
wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven.

En ieder die leeft en in Mij gelooft,
zal nooit sterven in eeuwigheid.
Gelooft u dat?

(Johannes 11:25-26)



Dit melden u:

haar echtgenoot
Willy Bonte

haar kinderen en kleinkinderen

Ward en Els Bonte-Terlaeken
Sam, Matthias, Nathan, Elias

Kristof en Barbara Vermaut-Bonte
Noa, Levi, Jiska, Timo, Lois

Gudrun Bonte
haar broers, zussen,
schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten van de families
Louage-Debuf en Bonte-Durnez.

Met bijzondere dank aan
de dienst oncologie van
AZ Delta Menen en Rumbeke
en allen die haar met zorg en liefde
hebben omringd.
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