Danken u voor het medeleven:

Moeder van: Cecilia Vandermeersch
o 28 januari 1930
Mario Libbrecht 12 augustus 2024

Zus, schoonzus en tante van:

wijlen Etienne en Marie Louise Vandermeersch-Deprez en familie

wijlen Roger en Jenny Vandermeersch-Potié en familie

wijlen Marcel en Jenny Coussement-Vandermeersch en familie ) -
wijlen Robert en Denise Cambier-Vandermeersch en familie EV!
wijlen Wilfried en Cecile Vandermeersch-Masselis en familie

Jozef en Johana Vandermeersch-Viaeminck en familie

wijlen Siegfried Vandermeersch (+1957)

Frans en Regina Vandermeersch-Depuydt en familie

Meter van: W’

Rita Vanooteghem-Cambier -
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Dankbare herinnering aan

Mevrouw

Cecilia Vandermeersch

weduwe van Georges Libbrecht (11998)

geboren in Menen op 28 januari 1930
en er zachtjes van ons heengegaan op 12 augustus 2024.

Tranen, ik wist niet dat ze er waren.
Ze kwamen blijkbaar vanzelf.
Tranen van dank omdat je me het leven gaf.
Tranen van dank omdat je me leerde leven.

Tranen van immens geluk voor alles wat je me gaf.
Tranen van afscheid, ik wist niet dat dit zo onmenselijk hard is.
Tranen van vertrouwen, waar je 0ok heen gaat, waar je ook bent.
Groeten aan papa en aan iedereen van de familie.

Stel het wel op je laatste reis, ik zou zeggen: stuur een kaartje als je
bent aangekomen, maar ik besef dat dit niet kan.

Merci Moeke, Moe, Mama, Bolleke.

Al was je Kklein van gestalte, je was een grote dame.
Bedankt, het is te weinig, ik besef dat.

Manneke (zoals je dat vaak liefdevol zei).



