
Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
               Marleen Decneudt en Martin Vanmarcke
                              Stijn en Eline
                                            Olivia, Nicola
                              Joke en Sil
                                            Joëlle, Jeroom
                              Ellen en Kenneth
                                            Luca, Luïc
               Marnik en Ann Decneudt-Vanoverschelde
                              Delphine en Lode
                                            Maya, Mila
                              Jeroen en Jana
                                            Faye
               Martine en Koen Decneudt-Maes
                              Elise
                              Viktor en Karo
                              Emiel en Jana
                              Jules
               Marijke en Nico Decneudt-Planckaert
                              Tjardo en Gunnar
                              Thimo
               Mario Decneudt en Evy Verlinde
                              Mathias
                              Milan
haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten
van de families Roelens-Cornillie en Decneudt-Cneut.
Met bijzondere dank aan directie en medewerkers WZC Huize Ter Walle in Menen, 
haar huisartsen Leen Vankeirsbilck en Hadewijch Pecceu
en allen die haar met zorg en liefde hebben omringd.

Uitvaartzorg Beyens-Billiet: 056 51 78 78          -          Drukkerij Mediafabriek



Mevrouw

Diana Roelens
weduwe van de heer Maurice Decneudt († 2018)

gewezen lid KVLV
gewezen lid Ziekenzorg CM.

Geboren in Menen op 5 april 1935
en er zachtjes van ons heengegaan op 14 juni 2024,

in nabijheid van haar geliefden,
gesterkt door het sacrament van de zieken.

Liefste ma, meme,

je was een zorgzame moeder en meme.

Met liefde heb je voor ons geleefd en gezorgd,

dankbaar dat we je zo lang in ons midden mochten hebben.

De laatste twee jaar ging het minder goed.

Zwijgzaam, stil en zonder vragen.

We misten je glimlach op je gezicht,

zo ben je langzaam uit ons midden weggeglipt.

Nu, heb je eindelijk rust gevonden, vaarwel!


