Johan,

waar je ook bent,
je leeft altijd in ons hart,
je zal voor ons altijd schitteren
als een helder licht
dat ons pad verlicht.

Je zal altijd over ons waken
zelfs als je fysieke zijn kiest
voor een reis naar het heelal.

Als de schittering van de avondzon
op het gouden gewas
je meeneemt naar de horizon

delen de velden de schoonheid van je bestaan.

In die warmte en gloed vinden we altijd
jouw liefde, die lacht ons tegemoet.

Je bent er voor en bij ons altijd
liefst willen we je nooit kwijt
en na de tranen zorgen zovele dingen
voor een lach bij de herinneringen.

Dankbaar en liefdevolle
herinnering aan

Johan Claeys

Echtgenoot van Evelien Ramboer
papa van Thibo, Mathis en Marieke

geboren te Ekeren op 28 september 1968
en na een korte ziekte overleden thuis te Zillebeke
op 19 juni 2024.

Danken voor uw blijken van deelneming

zijn echtgenote
Evelien Ramboer
zijn kinderen
Thibo, Mathis, Marieke

zijn ouders en schoonouders

tlozef en Rosa Claeys - Legrand
Gabriel en Maria Ramboer - Talpe

zijn broer, schoonzussen, schoonbroer,
neef en nichtjes

Ivan en Hilde Claeys - Deweer
Eline, Michiel

Lieven en Kim Ramboer - Biesbrouck
Axelle



