Zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Hilde en Patrick Daels-Verhegge
Evelien en Bernard
Margot, Axelle, Andrés
Bert en Sarah
Eden, Marie

Luc en Catherine Daels-Verhalle
Daan en Lieze
v

Fien en Dieuwert

Veerle en Didier Daels-Fourneau
Brecht en Tine
Rémy, Cézanne
Julie en Glenn
Arthur, Marie-Lou, Arnaud

Zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten van de families
DAELS-CAMELBEKE en DEMEESTER-DESSEYN,

danken u voor alle blijken van medeleven.
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Dierbaar aandenken aan
Raymond Daels
weduwnaar van Lucréce Demeester (t2013)

geboren in Menen op 23 januari 1931 en er zachtjes
van ons heengegaan op 25 januari 2024.

Gewezen lid van de Lukasgilde Menen.

Papa, Pepe,

Vorige zondag was het normaal je feest.
Je was net 93 jaar geweest.

Ondanks de bibber in je hand bleef je schetsen.

Liever alleen creatief aan de slag
dan met andere bejaarden koffiekletsen.

Als je ons 4 keer na elkaar belde,
wisten we al wat er zou zijn.

Je toverde weer een nieuw idee
uit je kunstenaarsbrein.

“Haal ne keer een canvas of 6
en een kleurentube of 4”.

Jij en je creaties

wilden weer verder op zwier.

De zondag was voor jou een hoogdag.
Voor je potloden en penselen een rustdag.

Met een brede lach en je klakke op,
stapte je trots uit je atelier.

En genoot je met volle teugen

van een familiediner.

We zijn je voor alles zo dankbaar.
Ook verward en verdrietig
want we waren nog niet klaar.

Elk van ons heeft een werk
van ‘Ray’ in huis hangen.
Dit zal jouw gemis een beetje opvangen.

Hierboven zullen ze allemaal creatief
worden verwend.

In elke kleurrijke zonsondergang
weten we dat jij weer bezig bent.

Verdorie,
wat zullen we je missen, papa, pepe.
Doe heel veel groetjes aan mama, meme.




