
Zijn kinderen en kleinkinderen

 Koen en Dorine Verhaeghe-Goemaere
  Margaux en Olivier
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 Didier en Goedele Vanrenterghem-Verhaeghe
  Maxime en Ella
  Julie

 Bertrand en Gudrun Deny-Verhaeghe
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  Mathijs

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen,
neven en nichten van de families

VERHAEGHE-DECONINCK en POOT-DEWITTE,

danken u voor uw gebed en medeleven.
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Wij gedenken wie ons dierbaar blijft

DE HEER

Jacques Verhaeghe
weduwnaar van mevrouw Alma Poot (=2015)

geboren in Geluwe op 20 februari 1935 en er zachtjes
van ons heengegaan op 29 mei 2023.

We nemen vandaag afscheid van Papa, ons papa was een vat vol kennis, een 
dik boek vol informatie over geschiedenis, aardrijkskunde en talen. Bij de vele 
gesprekken die we hadden over diverse zaken kon jij onmiddellijk en zonder 
veel na te denken de plaats, de ligging, het jaartal, of een gebeurtenis meege-
ven. Je was een wandelende encyclopedie. En als je dan toch eens iets niet 
wist of twijfelde dan greep je onmiddellijk naar een van je vele boeken omdat 
je leergierigheid je tot op het laatste niet losliet. Je bleef ons telkens maar 
verbazen met je algemene kennis.
Talen was ook een van je stokpaardjes, Frans, Engels, Duits, Spaans waren 
je niet vreemd, vele jaren gaf je Spaanse les. Je deelde zo graag je kennis 
met anderen en je kinderen, later je kleinkinderen. Op je 84e kreeg je nog een 
boekje om Roemeens te leren maar dat bleek niet meer te lukken, je korte 
termijngeheugen liet je meer en meer in de steek. Net daarom en omdat je 
gezondheid erop achteruit ging, moest je naar het rusthuis. ‘Het rusthuis is 
voor oude mensen’, zei je terwijl je toen al 86 was. Je had daar in het begin 
wel wat moeite mee, maar door het vele bezoek en de sociale contacten die je 
zoveel voldoening en plezier brachten, werd het al snel een vertrouwde thuis 
voor je, omringd door de vele boeken die niet mochten ontbreken. Er gaat 
voor ons vandaag een heel groot en boeiend boek dicht.

 El secreto de la felicidad no está en el hecho de buscar más cosas,
 sino en desarrollar la capacidad de disfrutar de las cosas que ya tienes.

 Het geheim van geluk, zie je, ligt niet in het zoeken naar meer,
 maar in het ontwikkelen van het vermogen om van minder te genieten.


